
Berenkoud!  

Het was berenkoud op zaterdagavond. Geen 

nood binnen is het warm en een lekkere 

maaltijd onder vrienden is altijd fijn. 

Samen met Bea, Katrien waren we reeds gans 

de week in touw om er dit jaar weer eens iets 

goed van te maken. We waren het snel eens 

over de menu. Dit zou iedereen wel lusten! 

Op vrijdagmorgen waren we op stap voor de 

inkopen. Op zaterdagmorgen gingen we thuis al 

wat voorbereiden zodat we zelf ter plaatse niet 

te veel werk hadden. 

 Rond 19u begonnen de eerste genodigden toe 

te komen, we konden direct met het aperitief 

starten. Rond halfacht konden de negentien 

deelnemers de voeten onder tafel steken voor 

een culinaire ervaring.  

Van voorgerecht, over een lekker bordje soep, 

vervolgden we met de hoofdschotel. Afsluiten 

deden we met nagerecht en koffie. 

 

Tegen middernacht was alles achter de kiezen 

en na een goede poetsbeurt was de keuken 

weer pico bello. 

We verwachten iedereen weer op onze volgende 

uitgave in 2019, tot dan! 
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Gezellig samenzijn 

24 februari 2018 



 

 

 

 

Aperitief 

 

Voorgerecht 

Scampi met curry-appelsausje 

 

Tussengerecht 

Spinazieroomsoep 

 

Hoofdgerecht 

Feestelijke vol-au-vent van kalkoen met 

wildballetjes, bospaddestoelen en kroketjes 

 

Nagerecht 

Appelgebak en ijs 
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