Mosselfeest 2016

Op zaterdag 19 november waren er 24 leden ingeschreven voor ons jaarlijks
mosselfeest.

Na het wegvallen van onze betreurde Norbert, als meester mosselkoker, was het wel
een passende oplossing om deze activiteit
ergens anders te laten doorgaan..

We zijn dus uitgeweken naar estaminet
“Bokkenhof” aan de Knaptandstraat.

Rond acht uur was iedereen present en Konden
we starten met de aperitief. Een drankje naar
keuze was een goede starter. Een half uurtje
later begonnen de dampende mosselpotten op
tafel te komen. Het duurde wel even tegen
dat iedereen bediend was, maar nadien bleef
de aanvoer van mosselen en frietje maar duren
totdat iedereen méer dan voldaan was.

Voor degenen die de "mosselpot” aan zich wilden laten voorbijgaan was er een lekkere
kaasschotel voorzien.

Aan zeer democratische prijzen konden we bij het eten ook een biertje of een flesje
wijn bestellen.

Nadien bleven we aan tafel nog nakeuvelen.

Tegen twaalven waren de meesten op weg naar huis.

We konden, alles bij mekaar, terugblikken op een geslaagde avond!
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