
 
De afspraak was dat de werkploeg ons om 18.30u zou opwachten aan de uitgang 
van het station Dampoort in Gent. 
Een gedeelte van de deelnemers was effectief met de trein gekomen, een ander 
deel zou later komen de auto. 
Zoals afgesproken was de werkploeg present om ons op te vangen en naar onze 
eerste kroeg te begeleiden. Langs de Steendam en Sint Jacobs wandelden we 
naar Onderstraat 55 waar we binnenstapten in “Pink Flamingo’s”. 
 
 

In deze kroeg voelt iedereen zich direct thuis, vlotte bediening en leuke muziek! 
Na twee pintjes en voor sommigen een bodempje in de maag drongen we verder 
door in  
de binnenstad. 
De tweede stopplaats was “The Glengary” op het Sint-Baafsplein 32 onder de 
schaduw van het belfort en de kathedraal. 

Pink Flamingo's is een thema-cafe avant la lettre.  Regelmatig verandert  de 
aankleding in het cafe, zonder afbreuk te doen aan de kitsch-factor.  

Wie kitsch zegt, denkt "de tijd van toen". Met het interieur en de muziek 
legt men een link tussen vroeger en nu. 
Maar alleen met spetterende decors en goede muziek van alle tijden kom je 
er niet. Hier  zorgt men ook voor een degelijk getapte pint, bijzondere 
cocktails, een suggestiebier en een groot aanbod van andere dranken. Ook 
lekkere snacks, soep en broodjes zijn verkrijgbaar. Rokers zijn welkom in de 
Pink Flamingo's; er is een aparte rookkamer. 

In Pub The Glengarry wordt ge ondergedompeld in een Schotse sfeer, 
de thuis van Bob Minnekeer, een ware legende als het aankomt op 
Whiskey.  
Je kan er uit een keuze van meer dan duizend whisky's een single malt 
degusteren, alleen of in groepsverband.  
Je kan er vanzelfsprekend ook genieten van een Schots biertje, een 
geurig bakje koffie of een frisdrank.(voor BOB of BOBETTE) 
Bob Minnekeer ontvangt je graag voor een proeverij, of zomaar voor een 
fijn geprek onder het genot van een goed glas. 



In het halfduister van deze kelder wordt je door de barkeeper ingewijd in de 
kunst van het Whiskey degusteren en dit dan ook nog samen met een lekker 
biertje van bij ons. 
Dit was echt een uitgelezen gelegenheid voor de leken in deze materie, om op 
een correcte manier deze zalige Schotse drank  te degusteren! Voor mij was het 
een lekkere Bowmore 12yrs met een Orval. 
Een uitstekend adresje! 
 
Na deze zware beproeving van de maag spoedden we ons naar  de andere kant 
van het belfort en achter de nieuwe  Stadshal (de schapenstal) naar restaurant 
“Amadeus 2” aan Gouden Leeuwsplein 7 waar de werkploeg een tafel 
gereserveerd had . 
 

 
 
 
 

 

Deze Amadeus is niet alleen een toffe zaak om te kunnen vertoeven maar 
je bent er ook welkom. Jarno en zijn team willen jouw er een perfecte en 
leuke avond laten beleven. 
De zaak is gevestigd in een van de schoonste panden die niet 
“gemeentelijk” gebruikt zijn in de binnenstad, waar de “Amadeus” twee van 
de vele verdiepingen in gebruik heeft. 
Op de begane grond is het restaurant voorzien voor de gewone 
bezoekers“, zijn leuke en gezellige decor in de voorzaal en de toffe 
uitstraling in de spiegelzaal achterin, met een beide ruimte voor meer dan 
100 mensen.  
Op de verdieping zijn de kamers ingericht om groepen te ontvangen 



De ribbetjes smakten overheerlijk en met een lekker “palmken” erbij was een 
extra portie best te smaken! 
Een vaste waarde voor een kroegentocht in Gent. 
 
Maar nu werd het toch weer tijd om nog een stapje in de wereld te zetten. 
De bedoeling was nu om een stukje live optreden in de Missy Sippy aan Klein 
Turkye mee te pikken. Helaas, het zou voor een andere keer zijn want de bar zat 
reeds overvol. 
Dan maar verder naar café “Het Spijker” Pensmarkt 3 kort bij de Vleeshalle. 
 

		 

 
 
Hoe later op de avond hoe mooier volk dat er hier binnenvalt, (euh). 
Hier hebben we onze avond afgesloten nadat we nog een aantal lekkere biertjes 
hadden gedronken. 
Rond half drie was het tijd om onze biezen te pakken want de taxi kwam ons 
opladen om ons veilig terug naar huis te voeren. 
Aldus een kort relaas van de zéér geslaagde editie van dit jaar. 
Een dikke pluim voor John en David die de voorbereiding op zich namen. Het was 
meer dan leuk! 
DDV 
 
 

Het	Spijker	betekent	letterlijk	korenstapelhuis,	wat	in	vroegere	
tijden	de	functie	was	van	dit	historische	pand.	
	
Op	het	gezellige	en	zonnige	terras	is	het	heerlijk	vertoeven	onder	
het	genot	van	een	Belgisch	biertje,	natuurlijke	koffie	of	één	van	de	
talrijk	te	verkrijgen	biologische	vruchtensapjes,	hét	stokpaardje	
van	Het	Spijker.	Het	terras	achteraan	biedt	dan	weer	een	prachtig	
uitzicht	op	de	Leie	en	tal	van	historische	gebouwen.	
	
In	de	avond	verandert	het	Spijker	tot	een	bruisende	
ontmoetingsplek	waar	altijd	wel	wat	te	doen	is.	Beneden	vind	je	
het	gezellige	café	in	regelrechte	bruine	kroegsfeer	en	op	de	2e	
verdieping	een	sfeervolle	loungeruimte.	
	
Gezelligheid	kent	hier	geen	tijd.	Sluiting	vindt	dan	ook	pas	plaats	
nadat	de	laatste	bezoeker	het	Spijker	heeft	verlaten!	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


