Het mesjogge-kranksjorumweekendblad

De drie leiders van de bende van links naar rechts: Klaartje
Komen, Con Domen en Bennie Dood.

De politie vraagt hulp bij de opsporing van

deze drie gestoorde jongeren. Ze werden laatst
gesignaleerd op de baan van Sint-Niklaas naar
Kasterlee, in de nacht van 15 augustus laatstleden.
De drie jongeren zouden betrokken zijn in het
uitbuiten van een ouderen vereniging. De 4% tak
Oud-scouts Tereken, heeft de laatste maanden
herhaaldelijk last gehad met de bende. Zo zouden
ze gedreigd hebben het komende oud-scoutskamp
te verstoren met flauwe moppen en een slechte
adem. De politie heeft een razia gedaan op het
laatst gekende adres en vond daarbij een
karrevracht  aan kalender  moppen en
scheetzakken. Deze jongeren zijn uiterst gevaarlijk
voor de sfeer en hebben het naar eigen zeggen
gemunt op scouteske figuren en stoicijnse bokken.

De politie vraagt de bevolking om zoveel mogelijk
flauwe moppen door te geven aan rechercheur
David De Rudder bij de Federale politie. Je kan hem
24 op 24 bellen of mailen. Wie graag meer
informatie wil over de inhoud van de moppen,
verwijzen we met alle voorzorg naar de volgende
website: http://moppen123.nl/moppen/kalender.

Wij willen er graag op wijzen dat alle
voorzichtigheid nodig is bij het lezen van dit
materiaal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het
lezen van de uitzonderlijk flauwe moppen.

In ander nieuws kreeg de redactie kreeg deze

week een brief binnen die de bende vermoedelijk
zou geschreven hebben net voor de laatste keer
dat de daders zich in het publiek vertoonden. Wij
vragen alle discretie bij het omgaan van deze zeer
verwarrende tekst:

‘Na het bespreken over wie er graag wat doet met
wie en waar ze het doen, komen we terzake en
stellen we orde op zaken door een zaak te maken
van wat jullie moeten doen. Met wie je het doe is
echter volledig aan jullie, waar je het doet is iets
dat we al lang op voorhand hebben bepaald, dat
bepaalden we deze week en niet vorige week. We
gaan ergens naar toe, maar om hoe laat je er bent,
dat weten jullie ook nog niet, daarom informeren
we jullie dat we jullie verwachten op een voorheen
bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats met een
bepaald persoon of zonder, maar toch op tijd! Deze
tekst maken is makkelijk, of toch niet zo makkelijk
als het eruit ziet, maar we gaan er toch voor, op
een eenvoudige manier, maar dat is niet makkelijk!
Met deze korte introductie en tegelijk niet zo korte
introductie willen wij jullie nu graag uitnodigen op
het mesjogge-kranksjorumweekend! Een weekend
waar je niets kan verwachten of alles, dat hangt af
van jou perspectief.

Zoals je ziet is dit een doodnormale en eenvoudige
tekst, zonder tierlantijntjes en gekkigheden.
Daarom komen we nu terzake en proberen we jullie
te informeren over welk gerief je moet
meebrengen, waar je moet zijn en om hoe laat dat
je er moet of mag zijn en/of doorgaan! Jullie
moeten geen mosselen met frieten verwachten dit
weekend... maar toch, zullen er overheerlijke
maaltijden voorzien zijn, denk maar aan al dat
lekkers dat in het traditionele scouts-kookboek te
vinden staat en laat jullie mond maar watertanden
met het idee dat jullie tussen 19u00 en 20u00
verwacht worden. Dat is toch al iets waar je je jas
aan kan hangen. Niet alle informatie is een nuttig
gegeven, zonder een ander nuttig gegeven.
Daarom willen we toch zeggen dat we jullie




verwachten op het voorheen bepaalde tijdstip. Dit
tijdstip hang echter vast met een vast bepaalde
plaats. Een plaats die altijd al vast hing aan een
losse en vrijzinnige plaats! Dat kan echter niet want
deze plaats is al heel lang dezelfde en daarom
willen we niet jullie onthouden dat we jullie
verwachten op het voorheen vernoemde tijdstip en
wel stipt op tijd, want dat verwachten wij! Wie te
laat komt moet zich verantwoorden tegenover
vooral zichzelf en tegenover andere mensen die
jullie verwachte op het juiste tijdstip. Wij
verwachten jullie dus op een bepaalde plaats die
jullie in bijlage zullen vinden.

Maar we moeten effe ‘to-the-point’ komen.
Daarom willen we jullie nog informeren over enkele
andere punten die jullie nog moeten meenemen.
Dat is heel belangrijk, want materiaal moeten jullie
altiid meenemen. Zonder materiaal zouden jullie
niets bijhebben en dat zou mogelijks moeilijkheden
met zich kunnen meebrengen. Wij zeggen
moeilijkheden, want er zijn altijd mensen die zich
niet druk maken in het feit dat ze niets mee hebben
of weinig bezitten. Voor degene die dit wel moeilijk
vinden, raden we jullie aan om bij de voorheen
vernoemde mensen ten rade te gaan en te spreken
over hoe het is om gelukkig te zijn en zonder
materiaal en ergens naar toe te gaan met zak vol
geluk of gebakken lucht. Wat je nog kan doen is
gewoon meenemen wat wij jullie aanraden, want
anders vermoeden we dat jullie zich wel eens
uitgesloten kunnen voelen. Hierbij is een
opsomming van wat je moet meebrengen: een
bedovertrek en een slaapzak al kan dat ook iets
anders zijn. Maar als je iets anders wil, moet je wel
blijven opletten. Want het kan wel zijn dat je mist
wat je nog kan meebrengen in plaats van de
hiervoor vernoemde slaapzak! Het geen dat je ook
kan meebrengen is een donsdeken. Dat is echter fel
overdreven. Want wie dit doet is niet goed mee
met wat je tijdens een normaal weekend doet. In
een normaal weekend breng je gewoon een een
slaapzak, een bedovertrek of een donsdeken mee...
Of was dat omgekeerd, maar even ‘toe deuh
pauient’. Jullie worden wel degelijk verwacht van
deze zaken mee te brengen, indien je wil. Wat
denken jullie wel? Dat wij heel deze tijd niets te
doen hebben. Maar voor je je bedenkt en afgeleid
worden door deze tekst, willen wij nog meegeven
dat alles duidelijk wordt. We gaan naar het Oosten.

Niet dat we naar het Oostelijk landsdeel gaan,
zoals jullie al hebben kunnen lezen in het
bijgevoegde stuk informatie over waar we heen
gaan. Maar naar het land der Kempen of Kastelen.
Hebben jullie dit al gelezen? Goed zo, dan zijn jullie
nog mee wanneer wij jullie verzoeken om enkele
andere zaken mee te nemen zoals reservekledij,
wasgerei, verkleedkledij (denk crazy, psycho loopy
loop!), eetgerei , kussen en kussensloop, slaapzak
of deken, regenkledij... En vergeet vooral niet dat
iedereen een lange pyjama moet meenemen!!! Tot
zover wat jullie moeten meenemen. En vooral wat
je niet moet meenemen.

Nu komen we echt tot het meest essentiéle punt,
van wat we van jullie verwachten. Dat is namelijk
de prijs!!! Aha hoor ik iedereen denken... Wat
willen jullie nog weten over deze prijs, denken jullie
hierbij aan het ‘Rad van Fortuin’? Helaas moeten
wij jullie teleurstellen. Ook ‘De Juiste Prijs met Jan
Thijs’ is niet van toepassing. Dus nee, we komen
terzake en we gaan verder over de prijs. Hoe prijs,
wat prijs, wie prijs? Ja, de prijs of de kosten... het
leukste thema waar iedereen graag over praat.
Wat gaat dit weekend me nu kosten? Wat moeten
we nu betalen voor de plaats waar we gaan eten,
drinken en blijven slapen. Het zal jullie dus voor de
volwassenen 40€ kosten en voor de kinderen vanaf
8 jaar kost het 20 €. Zo de meest essentiéle zaken
weten jullie nu. Daarom rest met nog jullie te
informeren dat we jullie graag zien, maar dat we
jullie vooral graag zien doorgaan om 15u00 op
zondag middag!”

In een extra bijlage vinden jullie een samenvatting
van wat er in deze tekst te vinden staat. Wij
verzoeken niemand actief op zoek te gaan naar
wat ze willen bereiken met dit initiatief. Maar
mocht je toch gaan verzoeken we dat je altijd
welkom bent een volledig en accuraat verslag te
sturen naar de hoofdredacteur van dit blad: Je kan
mailen op fokje.modder@fictiefadres.nep.

FOKJE MODDER



